
 

Gastcolumn Robert Valter februari Duinstichting 

‘Wat is er mooier dan de natuur van de Schoorlse Duinen?’ 

Deze keer een gastcolumn van door zanger-chansonnier Robert Valter, geboren op 9 januari 1963 in 

Alkmaar. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en woont al lang met Siska 

Segboer in Schoorl. Robert Valter:  

Wat is er mooier dan te wandelen door het bos waar ik bij woon?  

Waar ik kan verdwalen onder een hemel, blauw en schoon 

Wat is er mooier dan te ruiken aan de zeldzaamste geuren die er bestaan 

En ze in mijn hart op te nemen en ze nooit meer laten gaan… 

‘Ik ben Robert Valter en ik ben blind. Iedere dag wandel ik door mijn bos. Ik steek de Heereweg over, 

waar ik aan woon, en beland gelijk in de natuur. Ik loop met mijn hond en met degene die mij 

vergezelt, mijn vrouw of een vriend, een vriendin. Ik hou van mijn bos. 

Buizerd en bosuil 

Sinds het jaar 2000 ben ik slechter gaan zien en ik ben uiteindelijk blind geworden. Voor die tijd liep ik 

in mijn eigen bos en ik weet nog precies hoe het er toen uitzag. Al die mooie plekjes en bomen! En nu 

zie ik in mijn hoofd nog dezelfde paden tussen de bomen, dezelfde duinen en zandafgravingen. 

Tegenwoordig kan ik zo genieten van de geuren van de seizoenen: de winter, de herfst, de zomer en 

de lente. Meer dan vroeger kan ik ook genieten van de geluiden van de vogels, zoals de buizerd die 

boven mij vliegt op zoek naar zijn prooi. 

Iedere dag loop ik dus met de hond. Anderhalf uur ’s ochtends, een half uurtje ’s middags en langs de 

bosrand twintig minuten ’s avonds. Bij het mystieke geluid van de bosuil. Soms hoor ik de zee 

bulderen in de verte. Het is een duingebied van vier en halve kilometer, maar de zee klinkt dan zo 

dichtbij, zo mooi! 

Maar andere dagen hoor ik de wind ruisen door de bomen. Het lijkt wel op de snelweg de A 12 in 

Gelderland, die je daar bijna overal kan horen. Maar ik hoor liever de wind door de bomen dan  

de A 12, want die heeft een andere kleurklank en deze is schoon.  

 



Hond Diego 

Ik hou van mijn bos. Het wandelen houdt mij gezond. Mijn hond Diego ook, want ik moet iedere dag 

naar buiten. Het is een discipline die al negen jaar voortduurt. In deze periode ben ik ook veel 

mensen met honden tegengekomen, die anders door mijn blindzijn uit het zicht waren gebleven. Het 

bos waar ik bij woon, ik hou ervan. 

Blind zijn 

Blind zijn wordt minder erg als je veel van muziek houdt en ook veel met muziek bezig bent. 

Blind zijn wordt nog minder erg als je vlak bij een heerlijk bos woont waar je doorheen kunt wandelen. 

Blind zijn is helemaal niet erg als je een lieve vrouw hebt met wie je dat allemaal kunt delen.    

 

De liedjes van Robert Valter zijn te beluisteren op Spotify. 

 

Foto Robert Valter in de Schoorlse Duinen: © Siska Segboer 

Lees de column nog eens na op de websites www.schoorlsebosmoetblijven.nl en 

www.duinstichting.nl 
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