
Helmplanten weghalen: veiligheid verveelt, wordt overmoed 

 

Toen ik nog jong was, lag de watersnood nog vers in het geheugen (1953). 

Duin belopen, zeewering slopen en daar was men van doordrongen. 

Nu maken mensen overal paadjes en de beheerders menen dat ze helmgras in de duinen moeten 

weghalen. Hoe noest hun karwei was, kun je zien aan het kunstwerk van Hélène Min in Groet.  

De Zuidpool trekt het water aan door de enorme ijsmassa. Het water staat tegen de Zuidpool op en 

die is hard aan het smelten. Daardoor zal de zeespiegel meer stijgen dan eerst werd verwacht. Lees: 

Rutger Bregman’s Het water komt – Brief aan alle Nederlanders. 

(Foto ‘De helmplanters’ van Hélène Min: Aard Mors) 

 

Helmplanters 2000       

het kunstwerk in Groet 

schittert in de gloed 

van de ochtendzon 

een standbeeld voor die 

het zand overwon 

de rug gebogen 

de mensenhand 

die helm plant 

 

bedwongen is de verschrikking 

de lucht is weer zuiver 

beëindigt de verstikking, 

het voortdurende werk 

van vegen en ruimen, 

de zandhopen rond de kerk, 

de zeewering versterkt 

 

helaas …. 

veiligheid verveelt 

wèg met de helm! 

laat ’t zand stuiven 

laat ’t duin verschuiven 

daar is het klimaatgeweld 

en het water komt 

verzinkt dan het  

Nederlandse goed? 

verdrinkt ’t volk door 

deze overmoed? 
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