Inleiding

Een zieke vriendin mist haar dokter zo. Die zocht haar op op woensdagmiddag.

Een andere vriendin waarschuwde me: “pas op wat je schrijft, je wordt al snel weggezet als
complotdenker.”

O. Wat denkt zo iemand precies eigenlijk? Eigenlijk interesseert me dat niet zo veel. Daarom heet
mijn februari-gedicht: Naderend voorjaar.

Naderend voorjaar februari 2022
we zijn vrij

dit gaat voorbij

schrijf maar

over het voorjaar

de eerste sneeuwklokjes

bedek de oversterfte

met witte sneeuwvlokjes

mijn winterakonietjes bloeien

alles wordt verleden tijd

ook de dokter die verdween

men zegt ze was goed en lief

wat is dat?

het artsencollectief

nog nooit van gehoord

geniet van de schaarse zonnestralen
de lente zit in de lucht

de eerste lammetjes in de vallei
waarom krijgen wij geen medicijnen?
vraagt iemand mij

ik zal maar gauw verdwijnen

luister naar het eerste vogelgezang
Fuellmich, wie is dat?

nog nooit van gehoord.

hoe kom ik zo onwetend?

pas op! vervolg je pad
schrijf over het licht
die bloeiende prunus
dat is mooi, voor een gedicht.




