
Inleiding 

De fotograaf inspireerde mij voor het augustus gedicht. 

Het gaat over de ware natuurliefhebber. Hij koos voor de foto van de bijzondere wespenorchis, die 

deze maand bloeide langs de bosrand. 

Het boeide mij dat het woord ‘wesp’ voorkomt in meerdere soortennamen: honingwesp, graafwesp, 

galwesp.  

De sluipwesp en zes soorten houtwespen beschermen de bomen tegen kevers. 

De wespenzweefvlieg en tenslotte de wespenspin, komen allemaal voor in onze duinen. 

 

Rijk met een Steeneik 

 

ik houd van eenvoud 

een bed, misschien een fiets 

bruinbrood zonder iets 

wanneer ik kijk 

in de natuur  

ben ik rijk 

 

de wespenorchis bloeit 

                     en de heide 

kijk!      die honingwesp 

en de graafwesp die 

in z’n holletje kruipt 

daar, voorbij het lievevrouwebedstro 

staat een steeneik 

(zomaar, zonder subsidie) 

 

intense interesse vloeit over 

en ik verdwijn 

in belangeloos zijn 

vorm en bladerpracht, 

overvloed, uit aarde- 

           en waterkracht 

het is fijn 

dit ademen in zonnemacht, 

dit zijn, iets wat is  …….…….. 

                      niets, dat ik mis 

 

 

 


